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Er is een pijn...die dieper snijdt dan woorden kunnen dragen. Het gevoel dat je
in de steek gelaten bent. Vergeten. Verlaten. Genegeerd. Alsof je niet
belangrijk genoeg was om voor te blijven. Alsof jouw liefde niet genoeg was om
iemand te laten blijven. En dat gevoel nestelt zich. In je lijf. In je hart. In je
zenuwstelsel. Het bouwt muren om je vertrouwen
en fluistert: "Verwacht maar niks.” “Als ik me open, raak ik het toch weer kwijt.”
"Ik ben het niet waard om voor te blijven.”

Lieverd...dat is niet jouw waarheid. Dat is jouw wond. Een oud stuk, ontstaan in
een tijd waarin jij veiligheid zocht en iemand anders dat niet kon geven.
Jij bent nooit écht in de steek gelaten door de Liefde zelf.

Je werd in de steek gelaten door mensen die hun eigen pijn, hun eigen tekort
niet konden dragen... en die daarvan weg liepen.

En dat zegt niets over jouw waarde. Dat zegt alles over hun wonden.

Je hoeft niet meer te vechten om gezien te worden. De enige die jou nooit zal
verlaten...ben jijzelf.

En juist dd&t is de uvitnodiging. Om terug te keren naar jouw binnenwereld.
Naar jouw waarheid. Naar het deel in jou dat altijd al wist:
“Ik ben het waard.”

In de steek gelaten worden is een trauma. Het leert je om te wantrouwen, om te
p|easen of juist om afstand te houden. Het beinvloedt relaties, werk, keuzes,

zeltbeeld.



Ik wil dat je je realiseert dat wat ooit beschadigd werd in verbinding,
kan ook geheeld worden in verbinding. Met jezelf. Met jouw innerlijk kind.
Met de liefde van het Universum. Je hoeft dit niet alleen te dragen.
De Engelen fluisteren: “Je wordt vastgehouden.” “Je bent veilig.”

“Je bent geliefd, precies zoals je bent.”

Laat dit kaartje een herinnering zijn:
Aan jouw kracht.
Aan jouw zachtheid.
Aan jouw onvoorwaardelijke waarde.
Je bent nooit écht verlaten.
Je wordt gedragen.
Je bent welkom.
Je bent thuis.

You got this!



