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Van harte geopend -ziels kaart

Onbevangenheid
Je hart maakt een sprongetje van blijdschap als je
onbevangen de wereld in kijkt. Als je onbevangen de wereld
in kijkt, dan kijk je met een open, nieuwsgierige blik en
zonder vooroordeel de wereld in. Bijna zoals je vroeger als
kind onverschrokken elk nieuw avontuur aan ging. Nu je
volwassen bent, kun je soms heel veel in je hoofd zitten. Je
ego kan in de weg zitten. Je ervaringen en meningen zijn
gekleurd door wat je mee gemaakt hebt. En dat is best pittig
geweest. Je hebt in je jeugd trauma’s ervaren die ervoor
gezorgd hebben dat een klein stukje van je hart bijna
helemaal op slot zit. Dat stukje in jouw heeft aandacht nodig.
Ga eens op zoek naar het kind in jou dat altijd blij en vrolijk
was, zonder al de zorgen die je nu soms hebt. Ga op
onderzoek uit, probeer door te doen en verwonder je. Geef
jezelf daarin speelruimte. Er is geen goed of fout, je kunt het
alleen maar goed doen. Alles wat je doet, brengt je een stap
verder op je levenspad. Waar word je blij van, waar gaan je
ogen van stralen, waar kun je uren over praten? Sta jezelf
toe om onbevangen als een kind de wereld in te kijken en
doe alsof je alles voor het eerst ziet. De mogelijkheden zijn
eindeloos.



