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Liefde is de taal van de ziel, een zachte stroom die alles verbindt en helend
door je heen stroomt. Echte liefde begint altijd bij jezelf.

 Het is de diepste en mooiste reis die je kunt maken: je hart openen voor wie je
werkelijk bent. In al je schoonheid, je kwetsbaarheid en je kracht.

Vaak vergeten we dat we eerst liefdevol voor onszelf mogen zijn.
 Pas als je van jezelf houdt, kun je voluit van een ander houden.
 Want liefde die je in jezelf en voor jezelf voelt, is onuitputtelijk,

 een bron die niet opdroogt, maar steeds krachtiger wordt.

Liefde is geen afhankelijkheid, geen voorwaarde.
 Het is een diepe vrede die begint in je eigen binnenste.

 En soms is die liefde verstoord geraakt,
 door oude wonden, trauma’s of onzekerheden uit je verleden.
Daarom is het zo belangrijk om je innerlijke kinderen te helen,

 om de stukken van je ziel die pijn hebben ervaren zacht te omarmen.
 Door deze heling ontstaat ruimte voor een liefde die écht onvoorwaardelijk is, 

een liefde die jou niet klein maakt, maar juist vrij en heel.

Liefde is zowel klein als groot. Liefde overwint alles. En zelfs als je alles wat je
hebt zou verliezen, dan nog kan je leven mooi zijn door liefde. Liefde is ook wat
onze overledenen als eerste laten voelen. Als men een boodschap vraagt van
een overleden geliefde, is het antwoord als eerste altijd: “Vertel ze hoeveel ik

van hen gehouden heb.”



De engelen nodigen je uit om vandaag te voelen:
 Waar in mij mag ik mezelf nog meer liefde geven?

 Welke oude pijn mag ik zachtjes loslaten?
 Hoe kan ik mijn hart openen om liefde te ontvangen, zonder angst?

Onthoud dat liefde een zachte revolutie is in je binnenste, die muren
afbreekt, heling brengt en je opent voor diepe verbindingen. Wanneer je

jezelf volledig accepteert en liefhebt, ben je een stralend licht voor
iedereen om je heen. Je bent nooit alleen in deze reis.

 Elke stap die je zet, elke kleine liefdevolle gedachte die je naar jezelf
stuurt, brengt je dichter bij vrede en geluk.

 Wees geduldig en mild voor jezelf, want groei is een zachte dans, geen
sprint.

Tip van de engelen:
 Begin je dag met een eenvoudige liefdevolle affirmatie, bijvoorbeeld:

"Ik ben liefde waardig. Ik open mijn hart en ontvang liefde in overvloed."
 Adem diep in, voel de woorden, en laat ze zachtjes in je ziel zakken.

 Herhaal dit elke ochtend, en je zult merken dat liefde steeds makkelijker
stroomt.

Open je hart vandaag, en voel de liefde die in jou leeft —
 want jij bent liefde, in de puurste, krachtigste vorm.

You got this!


